
  

 

Orde van dienst 
 

Zondag 17 september 2023 
 

Startzondag 
 

Ga mee!  

 

 

(Online) kerkdienst 

Protestantse Gemeente Lexmond 

 

Voorganger 

Ds. H.A. Heuver 

 

Ouderling van dienst 

G. van Muyden 

 

Organist - pianist 

Roel de With - Gerdien Bikker 

 

 



 
Zondag 17 september 
 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie  
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 
De eerste collecte is voor het project van Kerk in Actie in Myanmar ze helpen daar kwetsbare 
groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren 
tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot 
consumentenproducten. 
 
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. 
Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in 
Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. 
 
 

1) U kunt uw gift nu geven via de collectezakken. 
 

2) U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: NL15 RABO 0336 0800 50 
tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 17 
september 
U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 17 
september. 

 
3) U kunt uw gift ook overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muziek 
 
Lied voor de dienst: NLB 276 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 

 
Binnenkomst kerkenraad en voorganger 
 

Aansteken van de tafelkaars, welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Gemeente gaat staan voor het intochtslied 
 

Lied: NLB 969 ‘In Christus is nog west nog oost’ 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 

 
Lied: NLB 195 ‘Klein Gloria’ 

 
Gemeente gaat zitten 
 

Kyriegebed 
 
Glorialied: Psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’ 

 
Gebed om de Geest 
 
Kinderlied: ‘Klein is groot, kom op ga je mee’ (filmpje) 
 

Schriftlezing: Ruth 1: 6-19 

 
Nevendienst voor iedereen  

 
Lied: ZZZ 1 ´Reislied´ 

 
1. Op een stem van ver gehoord, 

Gaan wij onze wegen voort. 
Leven is een lange reis 
En al gaande word je wijs.  

 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
Door de wereld, door de tijd,  
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn.  
 
2. Wordt het donker, wordt het laat 

Zoek je naar een pleisterplaats: 
Huis dat voor jou open staat 
En gastvrij jou binnenlaat. 

 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
Door de wereld, door de tijd,  
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn.  
 
 
 



3. Zie de wonderen op je weg 
Voel: wat krom is wordt weer recht 
Droom: wat klein is wordt vergroot 
Weet: wat steen is wordt tot brood. 
 

Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
Door de wereld, door de tijd,  
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn.  
 
4. Vrede waar geen vrede is, 

leven waar geen leven is, 
licht waar alles donker is, 
brood waar enkel honger is. 
 

Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
Door de wereld, door de tijd,  
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn.  
 
5. Door de wereld, door de tijd, 

klinkt een woord dat ons bevrijdt: 
leven is een lange reis 
en al gaande word je wijs. 
 

Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
Door de wereld, door de tijd,  
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn.  
 
 

Gebeden door gemeenteleden met als slot ‘Onze Vader’ (filmpje) 
 
Toelichting diaconie over de ´groene kerk´ en het diaconaal project van komend jaar 
 
Collecte 
 
Tijdens de collecte kunnen de allerkleinsten opgehaald worden uit de crèche.  
 
Gemeente gaat staan voor het slotlied 
 

Slotlied: ‘Ga dan op weg’ uit Zingerderwijs (op de wijs van lied 868) 
1. 
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede 
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden 
 
2. 
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 
Er zal genoeg zijn voor velen. 
 
 



3. 
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen 
liefde en warmte uitstralen. 
 

 
Zegen 
 
De zegen wordt beantwoord met een gezongen Amen  
 

Programma na de dienst  

 

 


